OOR-KONDE

De ruig behaarde kapitein

van vissersboot “Het Ambrozijn”,
sprak tot een kapper:”knip maar kort,
voordat ik echt een zombie word”.

Die figaro greep naar zijn schaar

en stortte zich op dat haar.

Pas na een passionele strijd,

won hij vermoeid, maar trots, het pleit.

De schipper kreeg zowaar een schok
En werd zo bleek als interlock.

Hij riep verbaasd:” wat is me dat,

‘k wist niet meer dat ik oren had !”

“Kijk nou eens aan “, zo juichte hij,
“ze staan er echt nog allebei,

en ‘k heb ze, sinds een jaar of tien
het daglicht niet meer laten zien.”

Hij gaf zijn spiegelbeeld een zoen
En in zijn logboek schreef hij toen:
“ik vind mijn oren reuzeknap,

al zijn ze wel een beetje flap”.

Na 't zingen van een zeemanslied
Dronk hij een borrel Aquavit,

En voer toen westwaarts, blijgezind,
Met zijn twee oren in de wind.

Dus Yachtingleden, her en der,
Zoekt uw voldoening niet te ver.
Denkt aan dit eeuwenoud recept:
“Geluk zit vaak in wat je hebt....”
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